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Ben ik (óók) een Jezus-mens?
door Arie van der Stoep

Wat waren ze profetisch, die jonge mensen! Het leven spatte eraf! Ze wilden de hele wereld wel

bereiken met de geweldige boodschap van Jezus. Iedereen moest weten wat Hij heeft gedaan en

wat Hij voor hen betekende. Ze waren echte Jezus-mensen. Hij stond in het middelpunt van hun

leven. En ze bereikten velen, jongeren, maar ook ouderen.

Het was de tijd van bewegingen als de Jesus People, de Jezus Kinderen en andere in de jaren eind-60,

70 en 80. Ze schaamden zich er niet voor, om zich met Hem te identificeren. Hij was hun ‘idool’, hun

Redder én hun Leider, hun Heer.

Misschien ging niet altijd alles goed. Er werden fouten gemaakt. Op sommige situaties reageerden ze

misschien niet altijd wijs, evenwichtig. Maar je kon bij ze aankomen, als je hulp nodig had, of als het

ging om het bereiken van de mensen in je omgeving.

Hun geheim

En dát was nu juist het profetische aan hun optreden. Ze waren altijd bereid, erop uit te gaan, en

hadden er alles voor over, dat de boodschap gehoord zou worden.

Soms denk ik: ‘Heb ik zelf dat elan nog, dat vuur, die bewogenheid? Of ben ik afgezakt naar de wens

om het wat gemakkelijker te hebben, om niet al die strijd te hebben die ermee gepaard gaat?’

Wat dat betreft, kijk ik vol bewondering naar een man als Kaleb. Op z’n 85-ste was hij nog steeds

bereid om alles in te zetten, teneinde het erfdeel in bezit te nemen dat God voor hem had bedoeld. (1)

En wat te zeggen van Mozes? Op zijn 80-ste pas begon hij aan de grootste klus die een mens zich

maar kan voorstellen: een heel volk bevrijden uit een verschrikkelijke slavernij en de macht van een

wrede koning.

Hun geheim? Geloof, volkomen trouw aan hun God! (2) Hebreeën 11 heeft nog veel meer van die

voorbeelden. En dacht je dat die periode van geloof voorbij is?

Hun kracht

Die jongeren-bewegingen zijn er het bewijs van, dat God nog steeds hetzelfde doet als toen: mensen

die zich aan Hem overgeven, vol maken van zijn Geest en van geloof. (3) Hen maken tot ware apostelen

en profeten. Tot mensen die een getuigenis zijn van het leven dat Jezus heeft gebracht. (4) In alle

zwakheid. Maar in het vertrouwen dat Hij, die zijn werk in hen begon, dit ook zal voltooien. (5) Dat is de

kracht van een Jezus-mens!

Dát vertrouwen wens ik u en mezelf toe voor dit nieuwe jaar!

Uit de Bijbel:

(1) Jozua 14:11-12a.



(Kaleb zei tegen Jozua:) Ik ben thans nog even sterk als toen Mozes mij uitzond; de kracht, die ik nu bezit

is dezelfde als die ik toen had, kracht om te strijden en om uit en in te gaan. Geef mij daarom dit

bergland, waarvan de HEER destijds gesproken heeft (om het te veroveren - AvdS).

(2) Jozua 14:14.

Daarom is Hebron het erfdeel van Kaleb, ..., tot op de huidige dag, omdat hij volkomen trouw gebleven is

aan de HEER, de God van Israël.

(3) Handelingen 2:16-17.

En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van mijn Geest op alle vlees; en uw

zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouden zullen

dromen dromen.

(4) Handelingen 1:8.

... jullie zullen kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over jullie komt, en jullie zullen mijn getuigen

zijn ....

(5) Filippenzen 1:6.

Hiervan ... ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal

voortzetten, tot de dag van Christus Jezus.
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